
                                                                                             Nooit willen klagen 

                                                                                             Nooit willen vragen 

                                                                                                 Altijd alles zelf dragen 

 

Theo. 

Jouw biljart scorebord hangt bij mij aan de muur. 

Ik kijk erna, elke keer als ik train, de lampjes staan op uit. 

Ik kijk erna, en ik zeg in gedachten elke keer opnieuw, 

dank je wel, jij bent mijn leermeester, niet was, het zal 

altijd zo zijn, zo blijven. 

Een vriend, mijn mentor, mijn idool, mijn vriend 

dank je wel, dat je er altijd voor me was. 

De biljart wedstrijd is afgelopen, jij hebt gewonnen, 

Jij hebt vele mensen blij gemaakt, als je die gave hebt, 

verlies je nooit. 

Jij bent lijfelijk niet meer onder ons, maar voor altijd in onze 

gedachten, in onze herinnering, en toch, het verlies is groot. 
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