
    In  herinnering. 
 
 

 

 
  
 
 
 

Jou te kennen was fijn, jou te missen doet ons pijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er is niets dat voor goed verdwijnt, als je de herinnering bewaart. 
 

              

                                      Wie is dat dan, 

                                      die Ceulemans. 
 

                    

                Come on  

           you can do it. 
 
 
 



      Heel bijzonder, heel gewoon, 

      gewoon een heel 

        bijzonder persoon. 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                      

 

Ach scheids toch, 

  dat is toch een 

      biljardé. 

 

 

 

Ik heb tevreden geleefd,  

ik heb vrede met mijn lot 

en ik zal in vrede rusten. 

Ik ben thuis. 

     Mij ontbreekt niets 
 

Pieter Jan Mol van en namens “de Posthoorn” en het gehele distict 
Rotterdam.  We missen jou als biljarter, als goed mens, als vriend. 


